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FİDEF'TE TARTIŞMADAN KAÇANLAR 
KAVGA ÇIKARDI 


FİDEF 7. Kurultayı, menşevik-likidatör anlayışın, devrimci 
komünist fikirlerden duyduğu korkuyu bir kez daha örnekleyen 
olaylara sahne oldu. Bir gazetenin, birkaç kitabın, taban 
tarafından okunmasından duyulan bu büyük korkunun ecele yararı 
olmayacaktır. Bu olaylarla, burjuvazinin beşinci kolu oportünizmin, işçilerle komünist devrimci siyaset arasına dikmek için 
uğraştığı karanlık duvar büyük bir gedik daha aldı. 

Partimizi likide etmek, çürütmek isteyen oportünizm, yığın 
örgütlerini de, değil sosyalizm, gerçek bir demokrasi savaşımından, hatta neredeyse siyasetten bile alıkoymaya çabalamaktadır. 
Partide konspirasyonun ardına sığınarak çevirdiği entrikaları, 
yığın örgütlerinde de en basit demokratik işleyiş kurallarını 
çiğneyerek sürdürmektedir. Bunlara izin vermeyeceğiz. 

Tüm partililere ve devrimci, demokrat kamuoyuna duyuruyoruz: 
Bugüne dek çıkmış ve bundan sonra çıkacak tüm olayların 
sorumlusu menşevik-likidatör anlayıştır. Burjuvazinin de, oportünizmin de sansürünü yıkacağız. Bu basit bir devrimci görevdir. 


FİDEF'in 7. Kurultayı'nın 
9-10 Nisan tarihleri arasında 
Essen'de toplanacağı duyurulmuştu. 

Bilindiği gibi Mannheim 
İşçiler Birliği (MİB) ve Köln 
Türkiyeli İşçiler Dayanışma 
Birliği (KTİDB), FİDEF'in 
en eski üyeleri arasındadır. Bu 
derneklerde yapılan demokratik kongrelerde İşçinin Sesi 
yandaşları yönetime geldiği 
için, FİDEF yönetimi bu 
dernekleri FİDEF tüzüğüne 
aykırı ve hiçbir açıdan geçerli 
olamayacak bir biçimde atmaya kalkışmıştır. Kendine 
bağlı kalan üyeleri de, bu 
derneklerden, İşçinin Sesi'ne 
karşı hiçbir savaşım yürütmeden, kuşkusuz bu üyelerin de 
siyasal onurunu zedeler bir 
biçimde çekmiştir. 

Oportünizm savaşkan değildir. İşçinin Sesi'ne geçen 
derneklerde ve derneklerle 
savaşımdan çeşitli entrikalarla, istifalarla kaçmıştır. Onlar 
istifa edebilirler, kaçabilirler. 
Ama biz en doğal haklarımızı 
çiğnetecek, haksızlıklara boyun eğecek, oportünizmin göz 
göre göre işçileri zehirlemesine razı olacak değiliz. Bu 
nedenle, FİDEF üyesi KTİDB 
ve MİB, ayrıca Hamburg 
Türkiyeli | İlericiler Birliği 
(HTİB) üyeleri, sempatizanlarından oluşan kalabalık bir 
gurup olarak başlama saatin- 
de kongreye gittik. 

Bir gün önceden, Kurultay'ın yapılacağı binanın duvarları, tüm çevre caddeler 
“Sesi'ni yükselt” afişleriyle 
donatılmıştı. Kongre binasının duvarları da dahil, çevredeki duvarlara “Marksizm- 
Leninizm temelinde parti bir- 


ÖZEL SAYI 


liği için ileri!”, “TKP'mizi 
yükseltelim!”, “Oportünizmden arınmış TKP” belgileri 
yazılmıştı. Kongreye gittiğimizde afişler ve yazılar yerlerinde duruyordu. Kurultay 
binasının girişinde ve çevresinde büyük bir sessizlik vardı. 
Öyle ki, Kurultay'ın iptal edildiğini sandık. Ortada eski, 
anlı-şanlı, kalabalık FİDEF 
kongrelerinden eser yoktu. 

Önde dernek başkanı yoldaşlarımız olduğu halde, Kurultay binasının kapısına geldik. Kapıdaki görevliler, kısa 
bir şaşkınlıktan sonra, hoş 
geldiniz dediler. Hep birlikte, 
ellerimizdeki kitaplarla ve gazetelerle içeri girdik. FİDEF 
yöneticileri ve güvenlikçileri, 
kalabalığı görünce şaşırdılar. 
Kendi aralarında geçen konuşmalardan sonra bir görevli yanımıza geldi. 

KTİDB, MİB ve HTİB 
başkanı arkadaşlarımız, 
FİDEF Kurultayı'na katılmak 


istediklerini belirten, daha önce hazırladıkları yazıları verdiler. Konuşmalarda ise, kongreye katılmak, İşçinin Sesi 
yayınlarını satmak için bir 
masa istediklerini söylediler. 
Bir görevli belirli sayıda arkadaşın kongreye konuk olarak 
katılabileceğini, masa için yer 
sorunu olduğunu, tüm Türkiyeli siyasetler için, tek bir 
masa düşünüldüğünü vb. söyledi. Konuşmalar sürerken, 
bu arada görevliyi dinlemeyen 
güvenlikçiler, laf atmaya başladılar. Güvenlikçilerle, bizimle konuşan görevli arkadaş arasında, herkesin önünde 
tartışma çıktı. Sonra FİDEF 
Başkanı H. Özcan ve öteki 
yöneticiler geldiler. 

Bu kişiler, güvenlikçileri 
geri çektiler. Tartışma onlarla 
sürdü. Bizimle konuşmaya 
hazır olduklarını söylediler, 
ama önce dışarı çıkmamızı 
istediler. Reddettik. Anti-demokratik davrandıklarını söy- 


ledik. Tutumlarının, görüşlerimizden korktuklarını gösterdiğini, kongre delegelerinin 
ve konukların bu durumdan 
rahatsız olduklarını söyledik. 
Yoldaşlarımız gazete satışına 
başladılar. Aynı anda da 
“Kahrolsun faşist cunta”, 
“Yaşasın TKP”, “Yaşasın İşçinin Sesi? diye sloganlar 
atmaya başladık. Bir kadın 
yoldaşımız gazete satarken, 
menşevik güvenlikçiler saldırıp, elindeki gazeteyi almaya 
çalıştılar. Böylece kavgaya 
kendileri yol açtılar. 
Kadın-erkek demeden, yoldaşlarımızın tümü, olayın içine 
daldılar. Menşevik güvenlik 
darmadağın oldu. Bizim yoldaşlardan bir sıyrık alan bile 
çıkmadı. Ama salonda olay 
sürerken, menşevikler polise 
haber verdiler. Bu nedenle biz 
çıkarken, menşevikler teneke 
koka-kola kutuları fırlatmaya 
başladılar. Tüm bu olaylar 
içinde 4 yoldaşımız hafif yaralandı. Menşeviklerden de 20 


kadar yaralı varmış. Tüm 
bunların sorumlusu TKP 
“resmi” yönetimidir. 


Salondakilerden bir kısmı 
olaylar üzerine toplantıyı terk 
etti. Dışarıda FİDEF Kongresi'ne gelenlere durumu anlattık. Birçoğu, FİDEF yönetiminin yaptığını protesto ettiler. Birçok arkadaş, herzaman 
böyle yapıyorlar, demokratik 
davranmıyorlar, kendilerinden 
başkasına tahammül gösteremiyorlar diye şikayet etti. 

Daha sonra eyleme katılan 
tüm arkadaşlarla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Su 
sonuçlara ulaştık. 


(Devamı 3. sayfada) 
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Oportünizm elini attığı herseye kurutucu etki yapıyor 


FİDEF KURULTAYI'NDAN İZLENİMLER 


FİDEF 7. Kurultayı daha 
başlarken olan olaylar, menşevizmin yüzünü bazı açılardan sergilerken, Kurultay'ın 
kendisi de başka bazı açılardan sergiledi. Menşevik likidatör çizginin elini attığı 
herşeyi kurutucu, geriletici, 
dondurucu, coşkuyu söndürücü etki yaptığını gösterdi. 

Kurultay'da yetkili, görevli 
olarak bulunan bazı kişiler 
bile, bunun gerçek bir kongre 
olmadığını, gövde gösterisi 
olduğunu söylüyorlardı. Ne 
için gövde gösterisi? Devrimci, 
demokratik siyasal savaşıma 
ilişkin kısa, özlü ama coşkulu 
kararlar alınmış olsaydı, diyelim gövde gösterisi cuntaya, 
burjuvaziye karşıydı. Böyle 
değildir. “Gövde gösterisi” 
sözcükleri, partimizin olmayan birliğini varmış gibi göstermek için FİDEF sahnesinde 
parti üyelerine yönelik olarak 
oynanan bir tiyatroyu dile 
getiriyor. 

Partimizin gayrımeşru “resmi” yönetimi, FIDEF’ te böyle 
göstermelik bir “birlik” tiyatrosu oynatabilmek için bile 
çok şeyi feda etmiştir. Böyle 
bir havayı, kongrede bir-iki 
günlüğüne canlandırabilmek 
için “demokratik yığın çalışması” adı altında FİDEF 
örgütlerini düpedüz siyasetten 
uzaklaştırmıştır. Siyasal alanda birlik görünümü bile sağlanamadığı için dikkatleri uzun 
süredir özellikle siyaset dışına 
itmiştir. Bu uğurda, nice işçi 
arkadaşın bilincini kurban 
etmiştir. Bu likidasyondur. 

Delegelerin yaptıkları Konuşmaların içeriğinin ağırlığıyla siyaset dışında olduğu 
Kurultay'daki bazı delegelerin 
de dikkatini çekmiştir. Bu 
delegeler, “siyaseti unuttuk 
mu” diye soru yönelterek 
yönetimi eleştirmişlerdir. 

Kurultay'da “yığın çalışması adına”, yalnızca yiyecekiçecek satma türünden dene- 


yimlerini büyük bir iyi niyetle 
aktaran delegelerin çoğu menşevik-likidatör anlayışın çarpıtmaya, kurutmaya çalıştığı 
coşkulu devrimci siyasal insiyatifın birer örneğidir. Sınıfın 
devrimci enerjisini kurutma 
işlevini taşıyan menşevizm, 
kişilerde de aynı sonucu yaratıyor. 

FİDEF tabanını temsil eden 
delegelerin büyük çoğunluğu, 
konuşmalarında Kurultay'ın 
başlangıcındaki olaylara hiç 
değinmemişlerdir. Bu, FİDEF 
yönetiminin devrimci siyasetten duyduğu korkuyu onların 
hiç de paylaşmadıklarını gösteriyor.  Kongre'den sonra 
FİDEF üyeleriyle kurulan 
dostça diyalog da bunu göstetiyor. FİDEF yönetimi, dikkatleri siyasal konulardan 
uzağa iterek başta durabiliyor. 
Ama konu siyasal alana kaydığı anda, bu yönetim taban 
üyeleri için bir utanç kaynağıdır, böyle oluyor. 

Kurultay'da “üst düzeyden” yapılan bazı konuşmalar 
gerçekten de, düşündükçe 
üyeleri utandırıcı niteliktedir. 
Bunlardan biri, FİDEF başkanının konuşmasıdır. Hasan 
Özcan, çalışma raporunu 
okumadan, tam beklenen düzeyde bir “hainlik” edebiyatıyla İşçinin Sesi'ne saldırdı. 
Ancak bundan da ilginci, 
İGD Başkanı Ahmet Muhtar 
Sökücü'nün işgüzarca konuşmasıdır. 

Kongreyi selamlama(!) konuşmasında Sökücü, “Kongre'yi Naziler basar diye düşünüyorduk, İşçinin Sesi bastı” 
diyerek, aklınca İşçinin Sesi'yle 
Nazilik arasında bir paralellik 
kurdu! Böyle yaparak kendi 
“faşizm”(!) anlayışını sergilemiş oldu. Faşist cuntayı.neredeyse “ilerici bir barış meleği” 
ilan eden bu tür azılı menşevikler, herhalde devrim olduğu 
zaman da faşizm geldi deyip 
“savaşa”(!) çıkacaklar. 


Bu bir yana, Sökücü'nün 
“basma” anlayışı da çiftlikçiliğin güzel bir yansımasıdır. 
İşçinin o Sesi'nin başkasının 
kongresini “basmak” gibi bir 
konumu yoktur. Oraya gelen 
dernek üyeleri, FİDEF yönetiminin herşeyi çiğneyerek 
“attım” dediği ve böyle deyince gerçekten atılmış olduklarını sandığı FİDEF üyeleridir. 
Yaşam menşeviklerin ağzından 
çıkan temelsiz sözlerle belirlenmiyor, belirlenmeyecektir. 

Kurultay'da en çok alkışlanan az sayıda konuşmadan 
biri Aydın Engin'in konuşmasıydı. Aydın Engin, konuşmasında yalnızca düşmanla savaşmak gerektiğini vurguladı. 
Bu konuşmanın en çok alkışlananlardan biri olması, İşçinin Sesi'nin düşman olmadığı 
konusunda, Kurultay'a katılanların fikir birliğini yansıtıyordu. 

FİDEF 7. Kurultayı'nda, 
demokratiklik kılıfı altında 
gizlenen çok anti-demokratik 
bir olay daha vardı. Gelsenkirschen Derneği'ne savunma 
hakkı tanındı ve sonunda 
dernek üyelikten atıldı. Derneğin suçu(?) DİB-FAK, yani 
TİP çizgisinde oluşudur. Bu 
gerçekten çok öğretici bir 
örnektir. 

Komünist partisini, partimizi, TİP'le birleştirmek, bir 
potada eritmek için can atan 
“resmi” yönetim, yığın örgütüne gelince TİP çizgisinde 
olan dernekleri dışlıyor! 

İlk bakıştâ, bu, tutarsızlık 
gibi yansıyor ama gerçekte hiç 
de tutarsızlık değildir. Bu 
olay, “resmi” yönetimin le galist likidatör anlayışını tutarlı 
bir biçimde sergilemektedir. 
Onlar için parti önemli değildir. Bu düzeyde, sağda duran 
çeşitli sollarla birleşebilirler. 
Asıl önemlisi, legal örgütlerdir. Bu canalıcı alanda, tekeli 
başka kardeş sağ çizgilere bile 
kaptırmamak gereklidir. 


Gelsenkirschen Derneği'ni 
atarken, FİDEF yönetimi gerçekte sağ sekterliğin güzel bir 
örneğini veriyor. Öte yandan, 
bu derneğe yine de, kongrede 
savunma hakkı tanımak gibi 
“demokratik” bir jest yapıyor. 
Bu “demokratik” jest, farklı 
da olsa, sağ bir çizgiyi savunmanın taşıdığı ayrıcalıktır. 

Parti içinde çıkan görüş 
ayrılığına dayandığı halde, 
İşçinin Sesi'ne sempati duyan 
derneklere, odemokratikliğin 
jesti bile yapılmadı. FİDEF 
yönetimi FİDEF'in kendi tüzüğünü açıkça çiğneyerek bu 
dernekleri “attı” ve onlara 
kongrede savunma hakkı da 
tanımadı. Korkuları işçi sınıfının bilincinin bulanması dečil, tam tersine doğru devrimci 
sınıf bilincini edinmesidir. 

Bu yüzden, FİDEF'te, TİP 
doğrultusunda yapılacak savunmaya hak tanırlar ve partiyi TİP'le birleştirmek için 
can atarlar. Öte yandan doğru 
devrimci çizgiyi partiden “atmaya” böyle bir çizginin legal 
yığın örgütünde “savunma” 
yoluyla bile hiç duyulmamasına özel dikkat gösterirler. 
Bunların hepsi menşevik-likidatör anlayış temelinde tutarlı 
bir bütün oluşturmaktadır. 
Bu bütün FİDEF'in 7. Kurultayı'nda da çok güzel yansımıştır. 

TKP'nin gayrimeşru likidatör “resmi” yönetimi, işçi 
sınıfının iradesine aykırı bir 
temelde, işçi üyelerin devrimci 
insiyatifini saptırarak, dikkatleri siyasetten uzaklaştırarak, 
FİDEF”te “birlik” görünümü 
yaratmaya çabaladı. İşin 
özünde ise, işçi sınıfının gerçek, devrimci iradesi temelinde partimizin her geçen gün 
güçlenen komünist birliği karşısında dağınıklık ve aciz bir 
savunma içindedir. 

Yaşasın işçi sınıfının komünist birliği! 

Yaşasın TKP! 
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BASINA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA ACIKLAMA 


9-10 Nisan 1983 tarihlerinde Federal Almanya'nın 
Essen kentinde yapılan FİDEF'in 7. Kurultayı'nda 
meydana gelen olayları demokratik kamuoyuna 
açıklamayı görev biliriz. 

Çeşitli dönemlerde FİDEF üyesiyken haksız yere 
“atılan” Mannheim İşçiler Birliği (MİB), Köln Türkiyeli 
İşçiler Dayanışma Birliği'ni (KTİDB) ve ayrıca 
Hamburg Türkiyeli İlericiler Birliği'ni (HTİB) temsilen 
7. Kurultay'a gözlemci olarak katılmak üzere, 70 
civarında üye ve sempatizanımızla birlikte, kurultaya 
geldik. Kapıda adı geçen derneklerin başkanları, 
kurultay yetkililerine yazılı başvurularını sundular ve 
üyeleriyle beraber kurultay salonuna girdiler. 

Bunun üzerine yanımıza gelen kurultay görevlilerine, 
MİB ve KTİDB'nin FİDEF üyesi oldukları, tüzüğe 
aykırı bir şekilde ihraç edildikleri, bu ihraç kararlarının 
demokratik olmadığı, demokratik bir kitle örgütü olan 
FİDEF’in yapılan kurultayının bizi ilgilendirdiği 
söylendi. Her üç derneğin başkanları olarak, amacımızın yalnızca kurultaya gözlemci olarak katılmak ve 
yayınlarımızı sergilemek olduğunu söyledik. Bunun 
üzerine FİDEF yöneticileri, yer darlığından, kurultayda 
ancak birkaç gözlemcinin yer alabileceğini ve basınyayın masası açamayacağımızı belirttiler. Yayın dağıtan 
bir kadın arkadaşımıza FİDEF'li güvenlik görevlileri 
tarafından fiili saldırı yapılması üzerine kavga başladı. 
Her türlü önleme çabamıza rağmen, FİDEF yöneticilerinin bu anti-demokratik anlayışından ve saldırısından 
sonra çıkan kavgada biz de kararlı bir şekilde dövüştük. 
Ve hakettikleri yanıtı, kendilerinin seçtikleri bir 
yöntemle vermek zorunda kaldık. 

1979 senesinden beri yapılan tüm FİDEF kurultay- 


ları olaylı geçmektedir. Bunun nedeni, FİDEF'in başını 
tutmuş anti-demokratik kliğin tasfiyeci, komplocu 
uygulamalarıdır. Dün MİB'i ve KTİDB'i hiçbir 
tüzüksel gerekçe göstermeden, yalnızca farklı fikirlerinden dolayı tasfiye eden bu klik, yine tüzüğe göre bu 
örgütlerin kurultayda savunma haklarını tanımamıştır. 
Bugün farklı fikirler taşıyan birçok FİDEF üyesi dernek 
aynı uygulamayla karşı karşıyadır. Kurultaya savunması alınan Gelsenkirschen Derneği buna somut örnektir. 

Demokrasi güçlerinin birlik yolunda somut adımlar 
attığı bu dönemde, yalnızca farklı fikirlerinden dolayı 
örgütlerimize takınılan bu tutum, tüm demokratik 
güçlere karşı işlenmiş bir suçtur. Ayrıca bugün FİDEF 
tabanında bu darbeci kliğe karşı, geniş bir muhalefet 
bulunmaktadır. Muhalefet de aynı uygulamalarla karşı 
karşıyadır. Bu tutum ve uygulamalar FİDEF'i 
yığınlardan ve demokratik güçlerden tecrit etmiştir. 
FİDEF'in başını tutmuş kliğin bu anti-demokratik 
tutumları mahkum edilmelidir. Demokratik güçlerin 
birliğini sağlamak için bu gereklidir. 

Biz, farklı fikirlerin dostça tartışıldığı bir ortam ve 
ilişkilerden yanayız. Yapılan göstermelik 7. Kurultay 
iptal edilmelidir. Tasfiye edilen derneklerin de katılımıyla demokratik bir kurultay toplanmalıdır. Tüm ilerici, 
demokratik kamuoyunu bu zararlı akıma karşı tavır 


almaya çağırıyoruz. 


-11.4.1983 
Mannheim İşçiler Birliği 


Köln Türkiyeli İşçiler Dayanışma Birliği 
Hamburg Türkiyeli İlericiler Birliği 


SESİNİ YÜKSELT 
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İŞÇİNİN SESİ 


FİDEF'te tartışmadan 
kaçanlar kavga 
çıkardı 


(Baştarafı 1. sayfada) 


l. Bu kavga ile oportünistler, savaşıma kendi elleriyle 
yeni bir boyut kazandırdılar. 

2. Son FİDEF Kongresi, 
menşeviklerin tabanının hızla 
daraldığını, yönetim kliğinin 
soyutlanmışlığını gösterdi. 

3. Bu eylem İşçinin Sesönin, burjuvazinin baskısına 
olduğu gibi, oportünist sansüre karşı da kararlılığını bir 
kez daha herkese gösterdi. 

4. Menşevikler, İşçinin Sesi geldi, kongreyi bastı, goşist 
diye karşı propagandaya girişeceklerdir. Ancak, hoş geldiniz diyerek elimizi sıkanlar, 
kendileridir. Çelişki içine düşmüşlerdir. Bu çelişki tabanla 
yönetimin çelişkisinin yansımasıdır. Ayrıca onlar, her 


zaman İşçinin Sesi'ne karşı, 
bilim dışı, karalamaya dayanan propaganda yapıyorlar. 
Bunun sökmediği ve sökmeyeceği ortadadır. 

5. Bu olayda, partideki çok 
sayıda gurup arasındaki farklılıkların, artık pratik tutumlarda da yansıdığı ortaya çıktı. 
“Resmi” MK'nın son bildirisi 
doğrultusunda, partizancıların 
“kararlı” davranmaya çalıştı- 
Bı, ancak başka yoldaşların 
onları pek detakmadığı açıkça 
gözlendi. 

TKP'de menşevizm çürüyor, Marksizm-Leninizm ışıldıyor. Çürüyen likidatör-menşevizmin beraberinde yığın örgütlerini bile çürütmesine izin 
vermeyeceğiz. 


Mannheim İşçiler Birliği 
Köln Türkiyeli İşçiler 
Dayanışma Birliği 

Hamburg Türkiyeli İlericiler 
Birliği 


BİLDİRİ 
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Likidasyona karsı parti birliği için ileri 


Oniki Eylül faşist darbesinden bu yana geçen sürede, 
burjuvazi ekonomik-toplumsal sorunları çözmek yolunda hiçbir kalıcı adım atamadı. Ekonomik-toplumsal 
bunalım derinleşerek sürüyor. Biriken hoşnutsuzluğun, 
siyasi yaşamda kendini göstermeye başlaması faşizmi 
zorluyor. Faşist yönetim bugün tam bir ikircim 
içindedir. Ekonomik siyasetinde yalpalıyor, gözle görülür tutarsızlıklara düşüyor. İdamlarla, işkencelerle 
yürüttüğü azgın saldırı, biriken öfkeyi daha da 
bilemeye, çeşitli yasalarla giriştiği manevraları ise bu 
öfkeye gedik açmaya yaramaktan öteye gidemiyor. 

Ülkemizdeki nesnel durum, tüm yönleriyle devrim 
seçeneğinin, faşist cuntanın halkın zoruyla, devrimle 
alaşağı edilmesinin olanaklarının güçlendiğini gösteriyor. Türkiye ve Türkiye Kürdistanı yeniden hareketlenen devrimci olanakların, fırsatların arttığı bir döneme 
giriyor. 

Nesnel ortamın yarattığı ve daha çok yaratacağı 
olanaklardan yararlanmak, sosyalizme açılan ileri 
demokratik halk devrimini gerçekleştirmek, tüm bu 
gelişmelere, gerçek, Leninci bir komünist partisinin 
önderlik etmesinden geçiyor. Bu önderlik yükseltilemez, 
komünist partisinin kurmaylığında işçi sınıfının ve halk 
sınıflarının savaşımı örgütlenemezse, biriken hoşnutsuzluk ya kör bir patlamayla, ya da cuntanın bunalımı 
tersinden çözme yönündeki olanaklarının artmasıyla 
sonuçlanacaktır. Ülkemizin ve devrimin geleceği, 
önemli ölçüde komünist partisinin durumuna ve hazırlığına bağlıdır. 

Öte yandan Türkiye Komünist Partisi “resmi” 
kanadı, bir bunalım içindedir. Partizan kliği eliyle tam 
bir çıkmaza sokulmuştur. Parti örgütleri ve üyeleri 
büyük bir dağınıklık ve çözülme içindedir. Bugün TKP, 
tarihindeki zincirleme likidasyonlardan birini yaşıyor. 

Yurt dışındaki işçilerimizin önemli bir örgütü olan 
FİDEF'in bugün, iç sorunlarla boğulmuş, eylemsiz, 
işlevsiz, yığınlardan soyutlanmış olması TKP'nin 
likidasyonundan ayrı düşünülemez. FİDEF'li her işçi, 
her üye bunun bilincinde olmalı, buna göre davranmalıdır. Komünistlerin, sınıf bilinçli işçilerin görevi, 
örgütsel alanda oportünizm demek olan likidatörlüğe 
her yerde, her örgütte karşı durmaktır. 


Likidasyona karşı çıkan yoldaşlarımızın sayısı hızla 
artıyor. Bugün 1973 atılımında belirleyici katkısı olan 
kadrolar, Türkiye işçi sınıfının devrimci komünist 
partisini yükseltme savaşını TKP Leninci kanadında 
yürütüyorlar. Türkiye Komünist Partisi'nin tarihinde 
likidasyona karşı çıkan güçler ilk kez bu denli güçlü bir 
devrimci örgütsel almaşık yaratıyorlar. Bu almaşığa 
sahip çıkmak, onu desteklemek, onunla birleşmek, 
devrime inançlı tüm komünistlerin görevidir. Oportünizme karşı olan güçlerin, oportünistlerin hazırladıkları 
tuzaklara düşmemeleri, İşçinin Sesi'ne karşı bilim dışı, 
akıl dışı karalamaları ve psikolojik koşullanmaları bir 
yana itmeleri gerekiyor. 

Yoldaşlar! 

Oportünist yöneticilerin ördükleri yapay düşmanlık 
duvarlarını yıkalım. Türkiye devriminin ve partimizin 
sorunlarını birlikte tartışmak ve çözümler bulmak 
hiçbirimizin kaçamayacağı bir görevdir. Biz her zaman 
yoldaşça ilişkilerden ve tartışmalardan yanayız. 

Oportünizmden yüz çeviren, ama “seçenek” olarak 
oportünizmin daha kötü kopyelerine bakan yoldaşlar! 
, Bu oyuna gelmeyin. Attan inip, eşeğe binmeyin. 
İşçinin Sesi'nin görüşlerini kendi yayınlarından öğrenin. 
Onyargılardan uzak, soğukkanlı bir biçimde tartışma- 
nın özünü anlamaya çalışın. Arkadaş sohbetlerindeki 
ucuz etiketlemelerle, İşçinin Sesi'ne içi kof bir karşı 
çıkış, kimseyi sorumluluğundan kurtaramaz, Bunun 
bilincinde olalım. 

FİDEF üyeleri! 

FİDEF'i bugünkü durumuna getiren, oportünist, 
likidatör siyasettir. Bu siyasete karşı çıkmadan, bu 
siyaseti yürütenlerle uzlaşarak, FİDEF'in sorunları 
çözülemez. Oportünizm yenilmeden FİDEF düzeltilemez. 

Yoldaşlar, 

Oportünizme karşı güçleri birleştirelim. Partimizi 
gerçekten temsil eden bir kongreyle içinde bulunduğu 
durumdan çıkarıp, devrime hazırlayalım. 

Yaşasın oportünizmden arınmış TKP! 

Marksizm-Leninizm temelinde parti birliği için ileri! 


Nisan 1983, İşçinin Sesi, Federal Almanya 


Partimizin Sesi'ni yükselt! 


E% ANa La y M, rh 
İLE n o m 
r: y VE GÖREVLERİMİZ 1983 


Burjuvaziye ve oportünizme | o S | 
karşı savaşta devrimci : ; 
silahımız olan yayınlarımızı 
yığınlara götür. 
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